
In memoriam Frits van Dellen 1929-2016 
 
Op 20 oktober 2016 is onze gewaardeerde hengelclubgenoot en ons oud-bestuurslid 
Frits van Dellen op de hoge leeftijd van 87 jaar overleden. Frits, of Frederik Wilhelm van Dellen zoals hij 
officieel heette,  
was de laatste jaren niet optimaal gezond meer. Hij is dan ook niet thuis in zijn woning aan de Sien 
Jensema-hörn overleden, maar in Loppersum.  
Frits van Dellen was een groot hengelsportkampioen. Hij won menig stuk edelmetaal. Vele 
kampioenbekers, keurig netjes opgepoetst, stonden te pronk gesteld in zijn huiskamer.  
Negen van de tien hengelaars in dit gebied zullen het ongetwijfeld met mij eens zijn: Frits van Dellen 
was de allerbeste hengelaar van Stedum en omgeving van zijn tijd.  
Behalve een geweldige hengelsporter kennen wij, hengelaars, Frits ook als een buitengewoon aardige 
man met een geweldig stuk humor, die smeuïge hengelsport anekdotes kon vertellen.  
Ook een sportman, die wanneer je het hem vroeg, alles kon uitleggen over de kunst van het hengelen.  
Frits van Dellen at naar zijn eigen zeggen geen vlees.  
Hij kon als geen ander vertellen hoe je snoek en snoekbaars moest schoonmaken, moest bakken en 
stoven.  
In 'De Stedumer' heeft u daar een aantal keren over kunnen lezen, zonder dat ik Frits zijn naam daarin 
mocht vermelden. Nee, Frits wilde graag zijn informatie geven voor 'De Stedumer', maar wilde dat 
absoluut anoniem doen.  
Voor een gezellig gesprek en voor informatie kon ik altijd bij hem terecht. Ik moet ook zeggen dat die 
artikelen, over het bereiden van roofvis, goed ontvangen werden. Frits legde alles tot in detail uit. Bij 
het napluizen van alle notulen van onze hengelclub vanaf de oprichting in 1948,  tot de notulen van 
enige jaren geleden, deed ik indertijd een bijzondere ontdekking. Daar las ik, een na zovele jaren zo 
goed als vergeten feit, dat Frits van Dellen van 16 januari 1957 tot 17 januari 1961 bestuurslid is geweest 
van onze hengelclub. Te begrijpen valt het, dat op de ledenlijst uit die tijd, overwegend mensen staan 
die niet meer in ons midden verkeren.  
Frits van Dellen heeft meerdere mensen leren vissen. Een visje vangen kan iedereen. Wedstrijdvissen 
is daarentegen geheel andere koek. Na mijn teleurstellende eerste hengelwedstrijd, midden jaren 
tachtig van de vorige eeuw, bood Frits mij aan om mij een paar vislessen te geven. Hij woonde in die 
jaren nog aan de Bedumerweg. Wij gingen samen naar het Harm Westerkanaal. Daar leerde hij mij eerst 
om goed te peilen. Na allerlei instructies begon ik plotseling goed te vangen. In diezelfde tijd kreeg ik 
les van hem in het maken van deeg. Frits was een hengelaar die het liefst met deeg viste. Nooit heb ik 
zoveel grote vissen gevangen als op een middag samen met Frits van Dellen. Dit was aan het Boterdiep 
tussen Fraamklap en Onderdendam. Frits ving die middag tenminste 200 dikke en zware vissen, meest 
brasems en platters (kolbleien) en een kleiner deel uit de kluiten gewassen voorns. De vis was aan het 
21schoren (scharen, paaien). Elke vis die gevangen werd, werd onmiddellijk weer teruggezet in het 
water. Het was geen viswedstrijd.  
Jaren later hebben wij het nog wel eens gehad over die middag met uitzonderlijk resultaat.  
Ook visten wij wel met ons drieën, met wijlen visvriend Auko Mulder, ik en Frits van Dellen. Dat deden 
wij midden in de week, gewoon voor ons plezier.  
Dan gingen wij met Auko Mulder mee in zijn auto naar bijvoorbeeld Wehe-Den Hoorn.  
Het was algemeen bekend dat Frits het viswater, waar hij gedurende een wedstrijd wilde vissen, goed 
in de gaten hield. Ik herinner mij dat hij vrijwel dagelijks naar een bepaald water ging, om zich een beeld 
te vormen waar de meeste vis zat.  
Met name in de herfst en winter, wanneer de vis zich in scholen verplaatsten, zocht hij de vis op. Hij 
wist dan bij een viswedstrijd precies waar hij naar toe moest. Het waren de details waar hij op lette. 
Bijvoorbeeld wanneer er rietstengels heen en weer gingen omdat er een vis tegenaan zwom. Hij lette 
op de kleur van het water, op de helderheid van het water. Hij keek naar de luchtbelletjes in het water. 
En aan die luchtbelletjes kon hij zien wat er onder water gebeurde. 



Mede door observatie wist Frits buitengewoon goed te presteren. Ook herinner ik mij een aantal 
viswedstrijden in het najaar. Frits wist door observatie waar de vis zat.  
Samen met een clubgenoot sloot hij de vis dan in. Aan beide kanten van zo'n school vis werd dan 
uitstekend gevangen. Frits kon ook een vis vangen wanneer er geen mens beet kreeg.  
Hij leerde mij een systeempje om in zo'n geval, wanneer er geen vis te vangen was, toch nog een vis 
aan de haak te slaan. Dit systeem was de laatste redding, zei hij altijd.  Hij had dit geleerd van een oude 
hengelaar toen hij zelf nog jong was. In de tijd dat Frits nog honderd procent actief was viste hij ook 
voor zijn plezier in de Stedumer haven.  
Ik herinner mij nog de winters met ijs waarin wij visten in de wakken. Onder alle omstandigheden wist 
Frits vis te vangen.  
Ik zie nog voor me hoe hij in de winter mooie platters (kolbleien) ving terwijl wij, neem bijvoorbeeld 
Abe Wiersema en ik, alleen voorntjes aan de haak sloegen.  
Zoals gezegd, ook voor 'De Stedumer' voor de rubriek van de hengelclub ging ik van tijd tot tijd naar 
Frits van Dellen. Enkele notities over hoe hij als kind voor het eerst ging vissen, zitten in mijn archief en 
zijn nog ongepubliceerd. Vlak voor zijn allerlaatste ziekbed ben ik bij hem geweest. Hij had het 
afgelopen jaar nog maar nauwelijks een hengel aangeraakt. Het kwam er niet meer van. Hij voelde zich 
oud en dat was hij natuurlijk ook. Bovendien was hij op dat moment juist weer een beetje hersteld. Hij 
was een poosje ziek geweest. En toch, hoe wonderlijk het ook mag zijn, een dag na mijn bezoek zag ik 
hem wel weer fietsen. Frits van Dellen is niet meer. Ik wil het graag als volgt samenvatten: Een groot 
hengelaar en goede vriend en een levende hengelsportlegende uit Noord-Groningen is overleden. Maar 
wij hengelaars zullen nog vaak aan Frits denken! Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies. 
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