
IN MEMORIAM: KORNELIS JAN VRIESEMA (1941 - 2017) 
 
Op 8 april jongstleden is na een afnemende gezondheid rustig ingeslapen Cor Vriesema. 
 
Hij woonde de laatste periode van zijn leven in Lindenhof. Hij is 75 jaar geworden. 
Cor werd geboren in Middelstum, als oudste van 6 kinderen. Na de lagere school ging hij naar de 
Technische School in Uithuizen, afdeling Metaal en Techniek. Na zijn school afgerond te hebben, werkte 
hij bij verschillende constructiebedrijven en smederijen in de omgeving. 
 
Zijn periode in het leger, als marinier 1,5 jaar uitgezonden naar Nieuw Guinea, heeft een diepe indruk 
op zijn leven achtergelaten. Vlak daarvoor had hij Corrie Ganzeveld leren kennen, en ze verloofden zich 
voor zijn vertrek naar Nieuw Guinea. Nadat hij was teruggekeerd, trouwden ze in 1963. Ze gingen 
wonen in Zijldijk.  
In 1964 werd Henk geboren en Jan volgde in 1968. Later verhuisden ze naar Middelstum. 
 
Cor werd rij-instructeur, een beroep wat hij zijn verdere leven heeft uitgeoefend. Hij was een harde 
werker en maakte lange dagen. Zijn vrouw deed het administratieve gedeelte. Zijn rijschool werd een 
begrip. In 1979 verhuisde het gezin Vriesema naar Ten Boer. De grootste klap in het leven van het 
echtpaar Vriesema was de plotselinge dood van hun zoon Henk in 2011. 
 
In deze zelfde periode werd langzaam duidelijk dat Cor begon te dementeren. Daar kon hij zelf eigenlijk 
niet over praten. Totdat het echt niet meer lukte, heeft zijn vrouw liefdevol voor hem gezorgd, in hun 
appartement aan het Koopmansplein. Toen moest hij naar Lindenhof. 
 
In het begin was er nog herkenning maar dat leek steeds verder te vervagen. Cor was een echte 
mensenmens. Hij genoot van het contact met andere mensen, en maakte met iedereen een praatje. Hij 
was vriendelijk en behulpzaam. Ook heeft hij veel vrijwilligerswerk gedaan in de kerken van Middelstum 
en Ten Boer. Zo is hij diaken, jeugdouderling, catecheet en preekvoorziener geweest. Ook buiten de 
kerk was hij actief: voor de Vereniging Veilig Verkeer Nederland en het PCOB. Hij heeft voor al dit werk 
ook een lintje gekregen. 
 
De drukbezochte dankdienst voor zijn leven is gehouden op 15 april in de Gereformeerde kerk van Ten 
Boer. De familie stak kaarsen aan, ook voor de overleden zoon Henk. Er werden blijde geloofsliederen 
gezongen, vol vertrouwen. De Bijbellezing was een gedeelte van Psalm 139. God kent ons door en door, 
beter dan wij onszelf kennen. Er is geen plek waar Hij niet kan komen, zelfs bij een ziekte als dementie. 
Dat is troostvol. Dit Bijbelgedeelte werd in de preek verbonden met hun trouwtekst, 1 
Korintiërs 3:23: “alles is het uwe, doch gij zijt van Christus.”  
 
Na afloop hebben wij Cor Vriesema begeleid naar zijn laatste rustplaats, op het nieuwe begraafpark te 
Ten Boer. 
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe en Gods troostende 
aanwezigheid in het gemis. 
 


